Hier stond het geboortehuis:
van .

Willem Walraven

ioUrnalist er{-v schrijver
07-06-1887 tot 13 -02-1943 -
" En er gaat geen dag 'vobrbii
dat ik niet aan Dirksland denk "

Op de Straatdijk zijn Stolpersteine te zien bij het pand
dat tot in Tweede Wereldoorlog een Joodse slagerij was.
De stenen herinneren aan de bewoners die zijn wegge-
voerd naar de vernietigingskampen. Er zijn in Dirksland ook
Stolpersteine aan het Achterdorp en de Boezemweg.

Haven en havenkanaal

De haven was altijd bedrijvig. Hier vond de aan- en afvoer
van (landbouw)producten plaats. De Haringvlietbrug (1964)
en de dammen van de Deltawerken ontsloten het eiland
voor het wegverkeer en maakten de haven van Dirksland
en andere dorpen overbodig.

Door aanslibbing was het nodig een kanaal te graven om
de haven bereikbaar te houden. Het Dirkslandse havenka-
naal is 5,5 kilometer lang. Het Dirkslandse Sas (1790), een
monumentale sluis, zorgde ervoor dat het dichtslibben ten
einde kwam.

Nabij de haven bevindt zich de Joodse begraafplaats.
Aan de overzijde is het goed toeven bij restaurant 't Anker.

Ziekenhuis en Hof

Goeree-Overflakkee heeft het ziekenhuis in Dirksland te
danken aan Paulina van Weel. Zij liet €én miljoen gulden na
in haar testament. In 1934 was de opening van twee zieken-
huizen in één: Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. Van het
oude gebouw is alleen het torentje nog over.

Het Hof, dat in 1802 in bezit kwam van de familie Van Weel,
was ambachtsherenhuis en dorpsboerderij. Het bestaat nu,
naast enkele schuren, uit vier woningen. Waar vroeger de
tuin en het erf waren, staan nu woningen en het ziekenhuis.
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Dirksland is het oudste dorp
op Flakkee. De naam komt al
in 1229 voor. In 1416 is de pol-
der Dirksland ingedijkt en het
gelijknamige dorp gesticht.
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Kerk en pastorie

Hertog Jan van Beieren gaf toestemming voor het inpolde-
ren. Een belangrijke voorwaarde was dat er een kerk moest
komen. Die staat er nog altijd. Het is een van oorsprong
rooms-katholieke kerk in laatgotische stijl. Toren en koor zijn
gebouwd in de vijftiende eeuw, het driekbeukige schip een
eeuw later. Het ranke en lichte gebouw zit vol symboliek.
Bijzonder is de fresco van de heilige Christoforus, die tijdens
de restauratie in de jaren zestig tevoorschijn kwam.

Tegenover de kerk staat de pastorie, gebouwd in de acht-
tiende eeuw, maar later voorzien van een andere voorgevel.

Weeshuis

De gevelsteen geeft aan dat het weeshuis in 1869 is ge-
opend. V&or die tijd stond hier het schoolhuis, waar kinde-
ren van ambachtslieden, boeren en kooplieden les kregen
in rekenen, schrijven en lezen. Tot 1907 woonden er maxi-
maal zestien Dirkslandse wezen in het weeshuis. Daarna fun-
geerde het pand tot 1949 als bewaarschool.

Voorstraat en Heul

De Voorstraat, van oudsher een echte straat, loopt niet
recht naar de haven, zoals in andere dorpen op Flakkee. Een
kreek maakte dat in Dirksland onmogelijk.

In de Voorstraat staan enkele statige gebouwen, zoals het
pand van de huisarts en (het oudste gedeelte van) het ge-
meentehuis. Boven enkele voordeuren is een levensboom
te zien. Voor de oude smederij, naast het voormalige loge-
ment voor handelsreizigers, staat een replica van de tra-
vaille (hoefstal).

De Heul was altijd een ontmoetingsplek. Op een huis uit
1618 staat de spreuk Tis voor menighe een grot besware
dat sij een ander wel sien varen.

Straatdijk

De Straatdijk was ooit een koopstraat met veel winkels.
Schrijver Willem Walraven is er 1887 geboren. Zijn leven
speelde zich grotendeels af in Nederlands-Indié. Op de
plek van zijn geboortehuis is een steen aangebracht met
een kenmerkende tekst: En er gaat geen dag voorbij dat ik
niet aan Dirksland denk.



